
 

Naar de bieb 
Met Flip de beer 
 

In de bibliotheek vind je boeken, boeken en nog eens boeken! Houd jij van lezen? 
  
Hallo allemaal! 

Ja! Ja we gaan boeken terug brengen naar bibliotheek. En we gaan nieuwe boeken halen. 
Die tas heeft een rits. Dat is best moeilijk hoor, om open te maken.  Ow, heet dat een rug..  

Zo. We gaan lekker met z'n allen op de fiets naar de bibliotheek. Wat een grappige fiets is 
dit he? En ik mag in het mandje. 

Zo. We zijn er. Bij de bibliotheek. Kijk! Het staat ook op het bordje.  Bi-bli-o-theek. 

De boeken die we geleend hebben, brengen we terug. We geven ze aan de mevrouw van de 
bibliotheek. Zo. Nu zijn onze boeken terug in de bibliotheek en dan kunnen andere kinderen 
ze weer lezen. 

Nu gaan we nieuwe boeken uitzoeken. En Mohammed weet heel goed hoe je dat moet doen. 
En Sander is ook aan het zoeken naar een leuk boek.  

Papa is kwijt, stond daar.  

Wow wat leuk, kinderboekenweek en het gaat over dieren. Dan ben ik benieuwd welk 
kinderboek Mohammed gaat uitzoeken. Eentje over een.. Krokodil! Dat is een dier! Eline 
heeft ook een kinderboek over een dier. Een koe! Ik wil er ook eentje. Ik wil ook een 
kinderboek over een dier. Ik neem.. Een muis! 

Die wil ik meenemen om thuis te lezen. Zo.. Even je pasje geven, anders mag je het boek 
niet meenemen. 

Ik vind het heel leuk in de bieb. 

Daag! Tot de volgende keer! 


