Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog: Bezet

Op 10 mei 1940 begon voor Nederland de Tweede
Wereldoorlog. Vroeg in de ochtend trokken Duitse
troepen de grens over.

Parachutisten werden bij de grote steden in het
westen van het land gedropt. Op 12 mei vliuchtte de
Koninklijke familie en de regering naar Londen.

Rotterdam

Oom Nederland snel tot overgave te dwingen,
bombardeerden de Duitsers op 14 mei Rotterdam. Binnen korte tijd was het
centrum van de stad verwoest. Er vielen ruim 800 doden. De Duitsers dreigden ook
andere steden te bombarderen. Nederland gaf zich over. De Duitse bezetting begon.

Joodse bevolking

Al snel werden er maatregelen genomen tegen de Joodse bevolking. Ze mochten
niet meer voor de overheid werken, ze werden bedreigd, beledigd of door NSB’ers in
elkaar geslagen. Er waren ook Joden die zich verzetten tegen de Duitsers en de
NSB’ers.

Razzia

In februari 1941 vond er in Amsterdam een gevecht plaats tussen een Joodse
knokploeg en leden van de WA (knokploeg van de NSB). Bij dit gevecht werd een lid
van de NSB gedood. Als straf werden bij een razzia in het centrum van Amsterdam
425 Joodse mannen opgepakt en afgevoerd naar het concentratiekamp
Mauthausen.

Februaristaking

Veel Amsterdammers waren woedend en in Amsterdam, de Zaanstreek en in het
Gooi staakten arbeiders als protest tegen het harde optreden van de Duitsers. Deze
Februaristaking werd door de Duitse legerleiding keihard neergeslagen. De
stakingsleiders werden opgepakt en gefusilleerd.

Jodenvervolging

De Duitse bezetter liet zijn ware gezicht zien: keihard optreden tegen iedere vorm
van verzet en de systematische vervolging van de Joden was begonnen. In mei
1942 moesten zij een gele ster op hun kleding dragen, zij mochten niet meer reizen
en ‘s avonds na acht uur mochten zij niet meer buiten zijn.
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Vernietigingskampen
Daarna begonnen de deportaties. Via het doorgangskamp Westerbork werden bijna

110.000 Joden naar Auschwitz, Sobibor en andere vernietigingskampen vervoerd.
Slechts 5000 Joden hebben de kampen overleefd.
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